
Tại Vì 
 

  Hai tiếng “tại vì” thật huyền diệu cho ta một chút an tâm khi lòng bất 
an về một lỗi lầm. Gia đình đổ vỡ, tại vì…Đời tôi hư hỏng, tại vì…Làm 

ăn không khá, tại vì…Dầu cho dốt nát, khờ dại đến đâu, chúng ta vẫn 
tìm được vài cái “tại vì” để biện minh, bào chữa. Cô gái bị cha mẹ 

mắng, à thì ra: 

                  Tại vì con heo nên em đèo khúc chuối 
                Tại vì con muỗi nên thiếp thả màn loan  

                   Tại vì chàng nên thiếp chịu đòn oan 
                Phụ mẫu mắng nhiếc cũng tại vì chàng mà ra. 

                                                                   Ca dao 
Lắm khi phải chịu lụy cũng tại vì cớ nầy, cớ nọ: 

              Vì sông nên phải lụy đò 
             Vì chiều tối phải lụy cô bán hàng. 

Có những cái “tại vì” khiến chúng ta giữ thế bất động trước cảnh dầu 
sôi lửa bỏng, bịt mắt bưng tai làm ngơ trước cảnh khốn khổ của người 

khác. Song cũng có những cái “tại vì” mà một số người chúng ta vui 
lòng dấn thân, chịu trăm thứ thiệt thòi về vật chất, hành động vững 

tâm, có khi quyết liệt. 
Biết bao điều thắc mắ “tại sao?” chỉ được giải đáp bằng hai tiếng “tại 

vì” bỏ lửng. Tại vì…ơ..ơ, tại vì… không biết nữa. 

Tại sao con người không cánh như chim mà bay lên tận cung hằng, 
không vi như cá mà lặn trên khắp đại dương. Sức mạnh chẳng thể 

bưng nặng ngàn cân mà vẫn bạt núi lấp sông. Mắt nhìn tầm xa đâu 
được như chim ưng thế mà thấy cả những tinh cầu xa tít phải tính 

bằng quang niên. Dầu trí như vậy, lực như vậy, tại sao “lực bất tòng 
tâm”? Tại sao chúng ta đồng tâm trạng như Phao-lô: “Tôi không làm 

điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô-ma 
7:19). Điều lành, điều tốt chúng ta học biết, chúng ta nói đến, chúng 

ta đề cao, chúng ta khuyên người, dạy con cái và tự chúng ta cũng lưu 
tâm. Thế mà chúng ta vẫn “không làm điều lành mình muốn”. Điều dữ, 

điều xấu chúng ta học biết, người đời khinh chê, luật pháp lên án, răn 
đe, hậu quả tai hại, có khi thảm khốc của nó sờ sờ ra trước mắt, thế 

mà đôi khi chúng ta vẫn muốn “làm điều dữ mình không muốn”, tại 
sao? Tại vì…Có lẽ quý vị chấp nhận học thuyết tiến hóa của Darwin 

nên cho rằng “tại vì” bản tánh thú còn sót lại trong người chưa “tiến 

hóa” hết nên đôi khi hung dữ như cọp, quanh co như rắn, liếng láu như 
khỉ, dâm dục như heo v..v…Hoặc quý vị nào tin vào “nghiệp” của tiền 

kiếp vơ chồng ngoại tình chẳng qua “tại vì” kiếp trước có duyên nợ với 
người đó nên kiếp này phải trả. Khiếp! 

Chúng ta “ không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình 
không muốn” và rất sợ hậu quả việc “làm điều dữ mình không muốn” 



đó. Thôi thì rất nhiều “tại vì” sao mà chúng ta “không làm điều lành 

mình muốn”. Ngẫm nghĩ suy tư, một số người khám phá “tại vì” cái 
“tôi”, cái “tiểu ngã” cái muốn, cái dục vọng trong tôi. Đường tu mở ra, 

muốn “làm điều lành mình muốn” trước hết phải “diệt dục”, khai trừ 
cái muốn, cái “thích đủ thứ” trong con người. Một nhà tu đã “ước vọng 

không ước vọng gì cả” đã muốn cái không muốn, để đạt đến cứu cánh 
muốn “cực lạc” 

Kinh nghiệm tu hành, Đức Khổng cho chúng ta biết “chung thân hành 
thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư” cả đời làm 

lành, lành chẳng đủ, một ngày làm ác, ác có thừa. “Lành chẳng đủ” 
cũng đáng tội rồi nói chi đến ác. “Tại vì” nhân thế “lành chẳng đủ” mà 

“ác có thừa”.”Tại vì” nhân thế “lực bất tòng tâm” nên Chúa Cứu Thế 
Giê-su Con Đức Chúa Trời phải đến thế gian để cứu loài người ra khỏi 

địa vị hư mất đời đời bị hình phạt trong hỏa ngục tài vì “ác có thừa” 
đó. 

Tại sao Đức Chúa Trời bằng lòng sai con Ngài “Đức Chúa Giê-su Christ 

đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) Tại vì 
“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài 

(Chúa Giê-su) hầu cho hễ ai tin Con Ấy, không bị hư mất mà được sự 
sống đời đời” (Giăng 3:16) Tại vì quý vị và tôi mà Chúa Giê-su Con 

Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, gánh lấy tội lỗi của hết thảy 
chúng ta trên thân thể Ngài, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho 

chúng ta theo luật công nghĩa của Đức Chúa Trời đòi hỏi “linh hồn nào 
phạm tội linh hồn đó sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên 18:4) Chúa Giê-su sau khi 

chết đền tội cho cả nhân loại, Ngài đã sống lại, thăng thiên về trời, 
hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người do Đức Chúa Trời hoạch định. 

Trước khi Chúa Giê-su về trời, Ngài truyền cho các môn đồ Ngài: “Hãy 
đi khắp thế gian giảng Tin Lành (rao giảng sự cứu rỗi) cho mọi người. 

Ai tin và chịu phép báp tem sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị 
đoán phạt” (Mác 16: 15-16) 

Suốt hai mươi thế kỷ, phần đông những người được cứu rỗi bởi sự tin 

nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình đã vâng lời Chúa” đi khắp 
thế gian giảng Tin Lành cho mọi người”. Tờ giấy nhỏ bé mà quý vị 

đang đọc là một cách “giảng Tin Lành cho mọi người” Viết khắp nơi, 
với lòng ước mong đồng bào ta “khỏi bị đoán phạt” mà “được cứu rỗi” 

Kính thưa quý vị! nếu quý vị cảm nhận “lành chưa đủ mà ” ác có 
thừa”, “lực bất tòng tâm” chắc chắn “bị đoán phạt”. Quý vị mong khỏi 

“bị đoán phạt” mà “được cứu rỗi” kính mời quý vị tin nhân Chúa Giê-su 
làm Cứu Chúa của quý vị, quý vị sẽ hưởng ngay linh nghiệm của lời 

Chúa Giê-su phán hứa: “Ai tin Con thì được sự sống đời đời” (Giăng 
3:36) được cứu rỗi. 

Kính thưa quý vị là Cơ Đốc Nhân! Chúng ta được cứu rỗi tại vì có 
những Cơ Đốc Nhân bằng lòng giảng Tin Lành cho chúng ta. Một số 

người quen thuộc của chúng ta, đồng bào chúng ta chưa được cứu, ”tại 



vì”  chúng ta chưa nói về Chúa Giê-su, chưa nói về sự cứu rồi cho họ, 

“chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin?” (Rô-ma 15) 
Quý vị là Cơ Đốc Nhân đã dự phần trong công việc Chúa, “tại vì” đồng 

lòng với Chúa “muốn cho người khác được cứu rỗi” (I Ti-mô-thê 2:4) 
Tôi tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của tôi “tại vì” tôi muốn được 

cứu rỗi. Tôi nói về Chúa Giê-su cho quý vị “tại vì” muốn quý vị được 
cứu rỗi như tôi. 


